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Dienst waarin Fien van Dam en Romy Dekker gedoopt zullen worden 
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Van Buiten naar Binnen 

-van Harte komen- 

Orgelspel 

Welkom ouderling  -  Stil gebed 

-Allen gaan (indien mogelijk) staan- 

Zingen lied 121:1,2 

Groet V. De Heer is met u !  

 A. OOK MET U is DE HEER! 

Bemoediging V. Onze hulp is in de naam van de Heer 

 A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 V.   Nooit laat hij Los, onze God 

Hij omarmt ons in Jezus Christus 

Doorstroomt ons met zijn Heilige Geest 

  Dat Hij ons heiligen en helen mag 

 A.   Prijzen wij zijn Naam 

Zingen Lied 121:4 

- Allen gaan zitten - 

Gebed om vergeving 

Woord van genade 

Zingen Lied 413 (Evangelische Liedbundel)  

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,  

Wond're stad zo hoog gebouwd  

Nimmer heeft men op deez' aarde,  

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  

Daar geen rouw meer en geen tranen  

In het nieuw Jeruzalem.  

 

3 Schoon tehuis voor moede pelgrims  

Komend uit de zand-woestijn,  

Waar zij rusten van hun werken  

Bij de springende fontein.  

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  

Daar geen rouw meer en geen tranen  

In het nieuw Jeruzalem. 

Leefregel 
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Met open handen 

                               - Doop en Zegen - 

de dopelingen worden binnengebracht onder het lied van Kinga Ban- 

Meer dan een wonder  

 

-Geloof delen 

- Presentatie. 

V. Leven mogen wij ontvangen als een geschenk.  

Wij verheugen ons vandaag in het nieuwe leven van twee prachtige 

kinderen. Wij zijn dankbaar dat Gert en Maaike, André en Sanneke de 

wens hebben uitgesproken om hun dochter, te laten dopen in onze 

gemeenschap.  

 

God onze Vader heeft in de doop tegen Jezus zijn Zoon gezegd: Jij 

bent geliefd. Deze liefde mag ook vandaag klinken, en tastbaar 

worden in de doop van jullie kind. Ondergedompeld in het water van 

de doop, gaat het oude voorbij en breekt het nieuwe leven dat Jezus 

geeft door. In de doop word je deel van Gods gezin en van zijn 

verbond met mensen. 

Zo gaf Jezus ons Zijn levensopdracht in Mattheus 28 door:  

Aan mij is gegeven alles wat jullie nodig hebben om van harte in 

liefde te leven. 

Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen 

in de naam van de Vader, Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat 

ze mogen leven als kinderen van God zoals ik het hen heb 

voorgedaan.  

En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de 

voltooiing van deze wereld. 

 

V. Gert en Maaike/André en Sanneke, verlangen jullie dat jullie kind 

gedoopt wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest? 

 

V. Met welke naam zal zij gedoopt worden? 

V. Weet dan dat haar naam geschreven staat in de palm van Gods 

hand. 
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- Geloften  

Beloven jullie Fien/Romy voor te gaan op de weg die de Heer Jezus 

ons wijst en haar te leren het Woord van God te verstaan en te leven 

uit Gods liefde?  

En Fien/Romy in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst 

ook zal gaan? Beloof je zo je kind en elkaar aan God op te dragen? 

 

- Doopgebed.  

- Doop  

-Zegen 

-allen gaan (indien mogelijk) staan- 

V. Wilt ook u gemeente, als deel van de gemeente wereldwijd, Fien en 

Romy van harte ontvangen in uw midden? En hen een ruimte bieden 

om te groeien in geloof, en hen als deel van deze gemeenschap helpen 

Christus na te volgen?  

G. Ja, dat willen wij.  

 

Zingen zegenlied 416:1,2 

 

 -allen gaan zitten- 

 

Overhandiging doopkaars en peuterbijbel 

 

Lied met de kinderen: Ik wens jou – Trinity  

Refrein: Een muur voor de wind 

 Een vuur voor de kou 

 Een jas voor de regen  

 En een vriend dicht bij jou 

 

Kinderen naar de kindernevendienst  
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Het Woord 

-Mijn Herder- 

Lezing Psalm 23 - lector 

Lezing Evangelie van Johannes 10:11-15  
11  Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven 

voor de schapen. 12 Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en 

niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op 

de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan 

en jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar ingehuurd en de schapen 

kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen 

en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader 

ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 

 

Zingen Lied 23B:1,2 

 

Woord voor onderweg 

 

Luisterlied Eline Bakker- de zegen   

 

Kinderen komen terug 

 

Van Binnen naar Buiten 

-met Liefde gaan- 

 

Gebeden  

Gezamenlijk Onze Vader  

 

Collecten bij de uitgang 

 

Zingen slotlied 868:2,5 

 

Uitzending en zegen 

G: Amen, Amen, Amen 
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U kunt de doopouders feliciteren voor in de kerk. 

Van harte welkom bij het koffiedrinken in ’t Voorlokaal 
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