
 Liturgie Johanneskerk Domburg   

 3e Zondag van Pasen - 14-4-2024 

Zondag Misericordia Domini: ik zal voor altijd zingen van de liefde van God 

 

Thema: de andere boeg… 

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

                                                                  -van harte zingen -  

Orgelspel 

Binnenkomst 

Welkom en stil gebed – (ouderling van dienst) 

 

- Allen gaan staan - 

  

Zingen Psalm bij de intocht      Psalm 100:1,2,4 

 

Groet  V. De Heer is met u !  

  G. OOK MET U IS DE HEER! 

 

Bemoediging  V. Onze hulp is in de naam van de Heer 

  G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

  V.        Nooit laat hij los 

wat zijn Hand aan ons en aan wie ons lief zijn begon  

  G.        EER AAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST 

                                               VAN NU AAN TOT IN EEUWIGHEID, 

                                          AMEN         

 

Zingen lied 228:1,3 Hemelhoog                  

 

- Allen gaan zitten - 

 

Gebed om hulp en ontferming 

 

Lof: 

Lied 177 Hemelhoog 

Lied 723 Nieuwe Liedboek 

 

HET WOORD 

-de andere boeg- 

  

Gebed om de Heilige Geest  

 

Kinderlied – Doe eens lief- (via de beamer) 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

 

1e Schriftlezing Johannes 21:1-14 (lector) 

 

Zingen lied 386:1 Hemelhoog 

  



2e Schriftlezing  Johannes 21:15-19  

 

Zingen lied 386:4,5 Hemelhoog 

 

Overdenking 

 

Luisteren en zingen lied 23 Hemelhoog (via de beamer)  

Luisteren 1,3,4, zingen 2 en 5. 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

-navolgen - 

 

Zingen lied 413:1 

 

Kinderen komen terug 

 

Gebeden 

Onze Vader  

 

Inzameling van onze gaven bij de uitgang 

 

Zingen slotlied 971  

 

Zegen 

G: Amen, Amen, Amen 

 

U bent van harte welkom in de Poort (gebouw achter de kerk) om elkaar te ontmoeten met een 

kop koffie, thee of limonade 
 


