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Thema: Als je van iemand houdt… 

 

 

 

Liturgie zondag 23 november 2025 

                      -Eeuwigheidszondag- 

 

 



 
 

Voorbereiding                                                                                                                                                                                      

-verlangen naar licht- 

Welkom en stil gebed ouderling 

Allen gaan staan 

Zingen psalm 121:1 

Groet en bemoediging 

V. de Heer is met U  

A. ook met U is de Heer 

V. Onze hulp is in de naam van de Heer 

A. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V. Nooit laat Hij los wat Zijn Hand aan ons begon. 

A. In goede en slechte tijden is Hij onze God 

 

Drempelgebed 

V. Hier is ruimte waar het licht kan komen 

wind kan waaien, adem stromen 

ruimte om te leven  

Hier is stilte waarin God zich laat horen 

open je hart en open je oren 

-stilte- om weer te weten waartoe wij bestaan 

A. Licht waarin wij samen staan 

Geest van God, raak ons aan 

dat wij opengaan 

 

Zingen lied 283:1,2,4 

 

Allen gaan zitten 

 

Luisterlied Je draagt het niet alleen – Matthijn Buwalda 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Zingen lied 221:1 

 

  



 
 

Het Woord 

-als je van iemand houdt – 

Moment met de kinderen 

Lied Ik zie goud in jou -  Gerald Troost   

kinderen gaan naar de nevendienst 

Eerste schriftlezing Als je van iemand houdt – Dietrich Bonhoeffer 

Als je van iemand houdt 

en je bent van hem of haar gescheiden, 

kan niets de leegte van diens afwezigheid opvullen. 

je moet dat niet proberen,                                                                                                             

je moet eenvoudig aanvaarden en volharden. 

Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost, 

want zolang de leegte blijft, 

blijf je aldoor met elkaar verbonden. 

Het is fout te zeggen: God vult de leegte, 

Hij vult haar helemaal niet…Integendeel                                                                               

Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo                                                                             

de vroegere (verbondenheid)gemeenschap met elkaar te bewaren,                                

zij het dan ook in pijn. 

Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is de scheiding. 

Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering 

in stille vreugde. 

De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk, dat je meedraagt. 

Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven, 

en je erin verliest. 

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 

maar alleen op bijzondere ogenblikken. 

Buiten die ogenblikken is het 

een verborgen schat, een veilig bezit. 

Dan wordt het verleden                                                                                                     

een blijvende bron van kracht. 

Zingen lied 657:1 

Schriftlezing evangelie van Johannes 20:1-18  (lector) 



 
 

Zingen lied 23B:1,3 

Woord voor onderweg 

Zingen Toekomst vol van hoop-Sela 

Kinderen komen terug 

 Gedenken 

-In dankbaarheid en gemis- 

We verheugen ons in het nieuwe leven van 

Geboren 

Dex Minderhoud 

Zoon van Niels en Diana 

4 januari 2025 

Dani Schreij 

Dochter van Esther en Arnold 

10 februari 2025  

Luca Daniel Versteeg 

Zoon van Mariëlle en Daan 

25-04-2025 

Luuk Geschiere 

Zoon van Richard en Samira 

29-04-2025 

Lize Roos van Dam 

Dochter van Aart en Annika 

01-06-2025  

Lucas Adrianus van Dam 

Zoon van Chris en Jantine 

29-06-2025 

Milou Anne Liya van Dam 

Zoon van Niek en Karlien 

26-08-2025 

Olivier de Visser 

Zoon van Erwin en Michelle 

05-11-2025 



 
 

Dankgebed 

Zingen lied 868:2 

Wij gedenken 

Wij noemen de namen 

Als jouw naam klinkt,  

Zie ik even  

hoe je liep en wat je zei,  

wat er altijd is gebleven  

van jouw leven diep in mij.  

Als jouw naam klinkt,  

stroomt er water  

uit de ogen, door mijn ziel.  

Onze dromen, plan voor later,  

tijd die in het water viel.  

Nu jouw naam klinkt,  

komt tot leven  

hoe je mij hebt meegemaakt,  

mee geschapen, weggegeven,  

mijn bestaan hebt aangeraakt.  

Nu jouw naam klinkt,  

wacht ik onder  

onze levens eens een hand.  

Ook al voelt nu alles zonder,  

God brengt ons weer in verband.                    Michiel de Zeeuw 

 

Zingen lied 730:1 

Lezing Openbaring 21:1,3,4 

V. Koester de namen van onze geliefden 

dat zij geborgen zijn in Uw genade 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons 

 

Wij zingen lied 199-refrein- 2x 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan 

Zegen ons allen met het licht van uw ogen 



 
 

Jacob Kooman 

08-12-2024 

91 jaar 

Jan Anthonie Maranus 

19-12-2024 

82 jaar 

Jacob de Visser 

24-01-2025 

91 jaar 

Wij zingen 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan 

Zegen ons allen met het licht van uw ogen 

Jan Maranus 

26-05-2025 

78 jaar 

Maatje Dekker-Louws 

04-08-2025 

90 jaar 

Anna Maria Johanna Donker-Cappon 

15-09-2025 

87 jaar 

Wij zingen 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan 

Zegen ons allen met het licht van uw ogen 

Kornelia Geertse-Louws 

13 maart 2025 

83 jaar 

Sam van Leeuwen 

4 maart 2025 

74 jaar 

Els Wessels-van Leeuwen 

3 september 2025 

67 jaar 

 



 
 

Els Elsenaar 

05-11-2025 

75 jaar 

Wij zingen 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan 

Zegen ons allen met het licht van uw ogen 

 

Wij ontsteken een licht voor allen die hun leven door geweld en op 

de vlucht verloren 

 

V. Kijk in liefde naar onze aarde 

Houd in uw hoede wie haar bewonen 

Houd ons omsloten, thuis in uw zegen 

Wij zingen 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan 

Zegen ons allen met het licht van uw ogen 

 

Wij gedenken 

Tijdens het lied uit de oecumenische gemeenschap in Taizé kunt een 

rood kaarsje ontsteken voor wie u in eerdere jaren ontviel 

 

Zingen lied uit Taizé – als alles duister is ontsteek dan een lichtend 

vuur dat nooit meer dooft 

 

Afsluiting 

Engelen zendt Hij alle dagen 

om ons tot vaste gids te zijn 

Zij zullen je op handen dragen 

Door een woestijn van hoop en pijn 

Geen duister zal je overvallen 

Er is een licht dat eeuwig brandt 

Duizenden doden kunnen vallen 

Jij blijft geschreven in Gods hand – lied 91A 

Zingen lied 16B 1x duits, 1x nederlands 

  



 
 

Gebeden 

Gaven bij de uitgang 

Slotlied 416:1,3,4 

Zegen 

Gezongen amen 

 

 

 

 

Dank voor uw aanwezigheid 

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten in de Poort (gebouw 

achter de kerk) en een kop koffie of thee te drinken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : ds. Evelyn Quaak-Kloet 

Ouderling : Ellis Minderhoud 

Organist : Hanna Reijnhoudt 


