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Liturgie 5-5-2024  - Dorpskerk Aagtekerke - Thema Vacare = vrij zijn 

 

Welkom en stil gebed door de ouderling van dienst  

 

Intochtslied 910:1,2 

 

Bemoediging en Groet 

V. Onze hulp is in de naam van de heer 

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V. Nooit laat hij los het werk van Zijn handen 

A. TROUW IS HIJ ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN 

V. Genade van de Heer Jezus christus,  

     Liefde van God de vader 

     Vrede en vreugde schenkt hij jou en u 

     Door de Heilige geest 

A. EER AAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST 

Inkeer 

Lied uit Taizé  

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. 

Bij U is het licht, U vergeet mij niet. 

Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld. 

Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij. 

 

Gebed om hulp  

 

Lofprijzing  

Zingen -lied 150B 

             -lied 447 Hemelhoog  

 

Gebed om de Geest 

 

Lezing 1 Samuel 3: 1-18 (groeibijbel) 

 

Kinderlied: een hele hoop – liedjesbijbel 

Ga je mee met ons? 

We klimmen naar omhoog 

Er is hoop, ja een hele hoop 

We kijken ver van hier, zie jij dat uitzicht ook? 

Er is hoop, ja een hele hoop 

Refrein: Een hele hoop hoop, een hele hoop… 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Lezing: Galaten 5: 13-26 (lector) 

 

Zingen Lied 929  

 

Overdenking 
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Luisterlied: Pelgrimsgebed - Elbert Smelt & Rachel Rosier  

VERTALING OP RIJM (vertaling Elbert Smelt):  

Vader God, U kent mijn naam  

Mijn binnenkant en helemaal  

Mijn grootpraat en mijn klein verdriet  

Mijn vasthouden aan wat verschiet  

U kent mijn angsten en mijn hoop  

Het pad dat ik zo blootsvoets loop  

Dat pad hebt u al lang bereid  

U maakt het pad gelijk voor mij  

Alle pelgrims gaan naar huis toe  

Elke zwerver komt weer thuis  

Maar ik verdwaal steeds op de wegen  

Zoekend naar uw opvanghuis  

Moeder God, u kent mijn waan  

Mijn ego en m’n druk bestaan  

De draken waar ik tegen vecht  

U wijst mij altijd weer de weg 

U hebt mij met uw licht gezegend  

Dat licht strooi ik op iedereen  

U kent de toekomst, ook voor mij  

Ik heb niks, u maakt mij rijk 

 

Belijdenis Lied 344 Hemelhoog – ik geloof dat God mijn Vader 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Gebeden  

 

Collecten bij de uitgang 

 

Zingen Lied 978:1,4 

 

Wegzending en zegen 

Gezongen amen 

Zingen: Wilhelmus van Nassouwe 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt 

 

 

U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in ’t Voorlokaal 

en elkaar na de dienst te ontmoeten 


