Liturgie 2 juni 2024 Johanneskerk Domburg

Thema: Meer dan genoeg
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Binnenkomst
Welkom - Stil gebed (ouderling van dienst)
- gemeente gaat (indien mogelijk) staan-
Zingen lied 107: 1
Groet en Bemoediging

V.de Heer is met u
A.OOK MET U IS DE HEER

V.Onze hulp is in de naam van de Heer
A.DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.Hij die van ons houdt als een Vader en Moeder
A.EN MET ONS MEEGAAT ALS HERDER EN HEER
V.en allen draagt in liefde, troost door zijn Geest
A.WIJ BRENGEN HEM ONZE LOF EN DANK
ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN. AMEN

Zingen Lied 680:1,4

- gemeente gaat zitten -

Gebed om vergeving

Leven uit genade en hoop: Jeremia 29:10-14

Zingen: een toekomst vol van hoop (Sela)

1In de nacht van strijd en zorgen, 200k al zijn er duizend vragen,
kijken wij naar U omhoog, al begrijpen wij U niet,
biddend om een nieuwe morgen, U blijft ons met liefde dragen,
om een toekomst vol van hoop. U die alles overziet.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

3U heeft ons geluk voor ogen. 4U bent God, de Allerhoogste,
Jezus heeft het ons gebracht. God van onbegrensde macht.
Mens, als wij, voor ons gebroken Wij geloven en wij hopen

in de allerzwartste nacht. Refrein op het einde van de nacht. Refrein

Leven uit liefde

HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest

Moment met de kinderen

Kinderlied Ga je mee?

Schriftlezing psalm 131



Zingen lied 887
Schriftlezing evangelie van Lucas 10:38-42 - lector
Zingen lied 418:1,2,3 (NLB)

Preek
Gevolgd door een moment van stilte

Luisterlied More than enough (Meer dan genoeg) — Fearless Soul

Korte vertaling:
Je hoeft niet rond te rennen
en te proberen jezelf te bewijzen...

Er zit schoonheid in je ogen

En leven in je glimlach

Er zit goedheid in je hart

Je leeft nu met een reden

Dus je kunt maar beter gaan geloven
Dat je al MEER dan genoeg bent

Ook op de moeilijke dagen
Is er een wind in je rug die je naar je bestemming brengt
Onthoud dat je meer dan genoeg bent

HET ANTWOORD
In memoriam Rinus de Smit
Zingen lied 886:1,2
-De kinderen komen terug-
Gebeden
VAN BINNEN NAAR BUITEN
Slotlied Opwekking 58 - Vrede zij u

1Vrede zij u, vrede zij u 2Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Vrede zij u, vrede zij u Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
30ntvangt Mijn Geest, Heilige Geest 4Vrede zij u, vrede zij u

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest Vrede zij u, vrede zij u

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Wegzending en zegen
Gezongen Amen

Bij de uitgang wordt gecollecteerd

U bent van harte welkom in de Poort (gebouw achter de kerk) om elkaar te ontmoeten met een
kop koffie, thee of limonade



