Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief 17 september 2023

Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. S.M. Dekker uit Sint Laurens Koster: Rico Geuze
Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud Kindernevendienst: Annelies Willemse
Diaken: Ina de Visser Creche: Sara van Dam
Kerkrentmeester: Andries Dekker Organist: Johan Voskuil
Lector: Jojanneke Quist Gastheer: Henk Littel

Beeld en geluid: Adri Geschiere
Orde van dienst

Welkom door de ouderling - Stil gebed Lied 826

Aanvangslied 33: 1, 2 Uitleg en Verkondiging

Votum en Groet Meditatief orgelspel

Lied 283 Lied 943:1,2,3

Smeekgebed De kinderen komen terug

Loflied 305 In Memoriam mevrouw N. Polderman
Gebed bij de opening van de Schrift Lied 885:1 Groot is uw trouw, o Heer
Lezing Psalm 77: 14-21 Dankgebed- VVoorbeden- Stil gebed- Onze Vader
Lied 77:5, 6 Slotlied 150a

Woord voor de kinderen Zegen (drie maal gezongen amen)
Kinderlied 423 : 1 Collecte bij de uitgang

Lezing Matthels 14: 22-33 (lector)

Collecte el o S
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1° voor kerk en diaconie, _EI;'H":..'E "
2¢ is de extra collecte, bestemd voor jeugd- en jongerenwerk. 1eo|'|eét o

Creche

Voor de allerkleinsten is er créche in ’t Voorlokaal.

Kindernevendienst

Alle kinderen die op de basisschool zitten worden uitgenodigd om mee te gaan naar onze eigen ruimte.

Onze kindernevendienst maakt gebruik van de methode Bijbel Basics, ontwikkeld door het NBG.

Op deze zondag staat Psalm 46 centraal: Bij God zijn we veilig. Ook al gebeurt er van alles om ons heen, God helpt
ons. Hij maakt overal een einde aan de strijd.

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Lou en Nellie Louws, Burg. Geuzestraat 9.

Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade in ’t Voorlokaal.

Gemeenteleven

Op 20 september viert Rini de Kam-Brouwer, Thibautstraat 11, 4363 BE Aagtekerke haar 75° verjaardag en
op 21 september zijn Jan en Trudie Minderhoud-Alewijnse, J.W. Schuurmanstraat 84, 4357 EM Domburg,
45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met verjaardag en jubileum en allen een fijne dag toegewenst.

Uit de gemeente

Van harte leven wij mee met dhr. Simon Wisse die begin september onverwacht is opgenomen in het Admiraal de
Ruyterziekenhuis te Goes. Hoewel er lichte vooruitgang is, is er nog medische zorg en begeleiding nodig. Laten
wij met Simon, zijn vrouw Leuni en familie mee leven in voorbede en/of door het sturen van een kaartje. Het adres:
afd.F/12, Postbus 15, 4460 AA Goes. We wensen hem en zijn vrouw van harte Gods nabijheid en zegen toe.

Morgengebed Aagtekerke

Om ruimte voor inkeer en bezinning te bieden is er wekelijks een kort bezinningsmoment in de Dorpskerk. U bent
van harte welkom om op de woensdagen 20 - 27 september, 4 - 11 oktober deel te nemen aan een Morgengebed.
Het Morgengebed is van 8.30 tot 9.00 uur, aansluitend is er, voor wie wil, een kop koffie en thee en ruimte voor
ontmoeting. Plaats: Dorpskerk, Dorpsplein 4 Aagtekerke.



Boekenmarkt op Monumentendag en zaterdag 16 september in de Poort Domburg

De eerste verkoopdag van de boekenmarkt heeft het prachtige bedrag van € 1.024,89 opgebracht. De helft daarvan
is bestemd voor onze kerk en de andere helft voor de Stichting Signs of Hope. Deze stichting biedt een hoopvolle
toekomst aan dove kinderen in Uganda. Dank aan alle kopers en medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt.
Zaterdag 16 september houden wij opnieuw een verkoopdag van 10 tot 17 uur in De Poort. Ook dan is er koffie met
wat lekkers en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dinsdagavond om 19.00 uur brengen we de boeken die we
willen bewaren terug naar de bovenzaal. Als u daarbij wilt helpen wilt u dat dan even laten weten aub. Trudie, tel.
582694.

Opbrengst Monumentendagactiviteiten bij de Dorpskerk Aagtekerke

De opbrengt van de monumentendagactiviteiten bij de Dorpskerk Aagtekerke is €355,70.

De opbrengst van de stichting Gambia kraam deze dag is €259,50.

Dank aan alle kopers en medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Leeskring

over leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden

Vanaf 12 oktober lezen we in 5 avonden het boek Naakte spiritualiteit van Brian McLaren. Het boek probeert terug
te gaan naar de vrijheid om te zijn wie we zijn, wat we zijn, zoals we zijn en het geschenk van leven uit Gods liefde
te verhelderen. Het is een praktische en pastoraal boek waarin hij ons in twaalf eenvoudige woorden meeneemt
door de seizoenen van het geloofsleven: van de hoge bergtoppen waarin we Gods aanwezigheid ervaren, tot het
diepe donkere dal waarin God zwijgt. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven met humor en levenswijsheid.
Aan ieder kernwoord (4x3) wordt een geloofsoefening verbonden rond één woord

Wanneer: Donderdagavonden 12 oktober (inleiding) , 2 november, 16 en 30 november en 14 december.
Waar: Johanneskerk/de Poort, Markt 8, Domburg. Aanvang 19.30 uur.

Voor wie? Wil jij terug naar de kern van leven met God en je geloofsleven praktisch opbouwen? Dan biedt dit
boek uitvoerbare handvatten. We lezen thuis het boek in vier delen.

ledere avond begint met een inleiding over die inhoud, met daarna een oefening (ieder voor zich) en - afhankelijk
van de groepsgrootte - gesprek in kleinere groepen.

Info/aanmelding graag voor 25 september bij ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel.0628167645. Email:
pkad.predikant@zeelandnet.nl. Zie gele boekje met verdiepingsprogramma.

We vragen U een vrijwillige bijdrage voor de kosten van het boek. De leeskring gaat door bij aanmelding van
minimaal 8 personen en is open voor alle belangstellenden, ook voor mensen buiten onze gemeente.

Van de diaconie

De voedselbank heeft ons gevraagd om hun voorraad weer aan te vullen. Daarom willen we jullie vragen om
macaroni in te leveren. De hele maand september staan er bij de ingang van beide kerken kratten, waar u de
meegebrachte dozen of zakken in kunt doen.

Gevraagd lege (jam)potjes met deksel en (slasaus)flesjes met dop

Indien u lege potjes en of flesjes hebt wilt u die dan bij het verkoopstalletje van Marja Geschiere in het Bergwegje 6,
of bij Rinus Moens op het Dorpsplein 25 zetten? Ze kunnen ook bij u worden opgehaald na een telefoontje naar
(06-20 01 44 55). Bij voorbaat dank.

Van de kerkrentmeesters

De kerkbodebezorger voor Domburg, dhr K. Provoost heeft aangegeven dat hij eind van dit jaar wil stoppen met
de bezorging van de kerkbode in de kern Domburg. Hij heeft dit vele jaren met veel enthousiasme en inzet gedaan,
maar de jaren gaan tellen en het wordt tijd voor jong bloed. De kerkrentmeesters zijn dus naarstig op zoek naar één
of meer vervangers zodat de bezorging in het nieuwe jaar ook door kan gaan. Lijkt het u wat om een keer per
maand een rondje te doen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Roelof Francke 0611320110 of
pkad.kerkbeheer@zeelandnet.nl.

Agenda

20 september 08:30u.-09:00u. Morgengebed in de Dorpskerk Aagtekerke

20 september 14:30u. Koffiedrinken in ’t Voorlokaal of in de tuin van de Dorpskerk
21 september 19:45u. Avondgebed in ‘t Voorlokaal

24 september 10:00u. Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg

Voorganger: ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande.
Collecte: 1¢ kerk en diaconie,
2¢ extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.
Kindernevendienst / Creche.
Autodienst: Annie Nonnekes, tel. 582874.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten over onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de scriba dhr. H. Littel tel. 586665, email:
pkad.scriba@zeelandnet.nl _Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon.
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